Immanvél

Zondagse Nieuwsbrief

Zondag 28 mei 2023

Voorganger: Ds. Henk Reinders Ao
Ouderling: Carl Altena LE. 'c |"5’ J(Q U’@[}Z@E
Diaken: Henk van Voornveld WY
Lector: Gea Bijl ‘ S
Beamist: Jan-Willem Sturm
Koster: Monica Waist
Organist: Wouter Harbers

HOGE LICHT

Durf te vertrouwen op God!

De collectes op deze zondag

KiA: Egypte:

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de
jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen
téch Bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet
mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival
op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun
kindergroepen naar toe. Een feest van hoop! Uw steun is van groot belang.

Bij de 1° collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Driebergen o.v.v. “Collecte voor Kia Egypte”

De 2¢ collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.

Gouden huwelijksjubileum

Op donderdag 18 mei jl. mochten Pieter en Ria Borst, Rijsenburgselaan 33, 3972 EG, in alle
dankbaarheid gedenken en vieren dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Een gouden jubileum waarin
ze God dankbaar zijn dat Hij hun gedragen heeft in mooie en moeilijke tijden. Ze willen graag
hun vreugde delen met de gemeente dus blijf na afloop van de dienst koffie/thee drinken
met wat lekkers!

Symposium: Slavernij, doorwerking en bevrijding

In dit symposium op donderdagmiddag 1 juni in Utrecht gaat het over de betrokkenheid en
medeverantwoordelijkheid van kerken in de slavernij. Waren zij een verlengstuk van de
koloniale overheid? Hoe verhielden kerken zich vanuit hun geloofsopvatting en bronnen tot
het systeem van slavernij? Hoe werkt het slavernijverleden tot op de dag van vandaag door



in de geloofsgemeenschappen die uit die geschiedenis zijn voortgekomen? Het symposium
kan ook online gevolgd worden. Meer info op www.raadvankerken.nl.

Vrijdagavond 9 juni Avond van Gebed (Open Doors)

Locatie: Hoge Licht

Tijden: in blokken van een uur (je bent vrij om een blok te kiezen of de hele avond mee te
maken) 19:00, 20:00, 21:00

“Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er geen
grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren” - Anne van der Bijl

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij
vragen keer op keer om ons gebed. En wat een kracht heeft gebed! Zoals bovenstaande
quote zegt, geloven we dat bidden verschil maakt voor onze vervolgde broers en zussen.
Daarom houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland.
Wij houden een avond van gebed zoals voorgaande jaren in het Hoge Licht.

We zien uit naar een bewogen avond waarin we als gelovigen eenparig zullen bidden voor
onze mede broers en zussen, overal op de wereld. Wees van harte welkom!

Gea Bijl en Rozemarijn Vrijland

NACHT
“GEBED |

voor de vervolgde kerk

Sing-in

Op 11junia.s. is er om 19.30 uur een dienst voor zangliefhebbers. ‘Zingen vanuit het hart’ is
het thema. De liturgie hiervoor is nog in ontwikkeling. Je kunt voor deze dienst je
lievelingslied opgeven. Het is soms ook mooi om te weten of er een speciale herinnering aan
het gekozen lied verbonden is.

Paul van Oosten speelt piano, Albert Blok orgel, Laurens van Egmond speelt trompet en
bugel. Hanneke Sollman en Ida van Duuren zijn liturg.

Liederen voor deze Sing-in kunnen opgegeven worden bij Ida van Duuren:
ida.vanduuren@gmail.com. tel 515793

Alvast bedankt en hartelijke groet, Ida

Save the date

Op 14 januari j.l. hadden we een gemeentemiddag. Dat willen we in het laatste weekend
voor de zomerperiode herhalen. Dan willen wij u bijpraten over de ontwikkelingen tot dan
toe, en verder met u in gesprek gaan over de toekomst. We willen het ook gezellig maken
met een gezamenlijke maaltijd als afsluiting. Noteert u alvast de datum: zaterdag 1 juli. De
uitnodiging komt nog.

Namens uw wijkkerkenraad, Esse van den Burg.
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Psalmenwandeling op 2¢ Pinksterdag in Wijk bij Duurstede

Deze Psalmenwandeling is georganiseerd in samenwerking met de Stichting Concerten Grote
Kerk te Wijk bij Duurstede. Het programma begint om 13.30 met een inloop in het kerkelijk
centrum Open Hof aan het Kerkstraatje. Koffie en thee staan klaar. De wandeling zelf
(ongeveer 4 kilometer) start om 14.00 uur vanuit de kerk. Onderweg luisteren we enkele
keren naar een gedicht dat verwantschap heeft met Psalm 104 en Pinksteren. Na afloop van
de wandeling nemen we een pauze om wat te drinken (en meer). Daarna is er om 16.00 uur
een middaggebed in de kerk. Aan dit middaggebed wordt meegewerkt door Marjolein de
Wit (fluit), Anja van der Maten (hobo) en Pim Schipper (orgel). Zij staan garant voor
prachtige en (met Pinksteren letterlijk) inspirerende muziek! Louis Wiullschleger verzorgt het
gesproken woord. Het programma eindigt rond 17.00 uur.

Verdere informatie: psalmenwandelingen@gmail.com

[.wullschleger@solcon.nl 0641376331

Afwijkende verschijningsdatum Rondom Kerk

Deze maand wijkt de datum van verschijnen van Rondom Kerk af; dit in verband met
Pinkstermaandag. Op woensdag 31 mei verschijnt het nieuwe kerkblad weer. ’s Middags kan
het tussen 14.00 en 16.00 uur opgehaald worden in Nieuw Salem en zoals gebruikelijk op
donderdagmorgen 1 juni kunt u ook terecht op het kerkelijk bureau om uw stapeltje op te
halen.
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Immanuvél

Liturgie Wijkgemeente Immanuel Zondag 28 mei 2023
Orgel/pianospel
Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars
Zingen: NLB 681 “Veni sancte Spiritus”
Zingen: Psalm 97: 1, 2, 4 uit: de Nieuwe Psalmberijming
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: NLB 701: 1, 2, 3,4 “Zij zit als een vogel, broedend op het water”
Gebed van inkeer en verootmoediging
Gebodslezing: 1 Thessalonicenzen 5: 13b-24
Zingen: Gezang 237: 1, 2, 4 uit: Liedboek voor de Kerken
Gebed — beantwoord met zingen: Hemelhoog 229 2x
1¢ Schriftlezing: Ezechiél 11: 17-20
Zingen: Hemelhoog 386: 1, 2, 3 “Wil je opstaan en Mij volgen”
2¢ Schriftlezing: Handelingen 2: 1-24
Zingen: Hemelhoog 386: 4, 5
Verkondiging
Zingen: “Breng ons samen” Sela - met begeleidende zang van Heidi Harbers
Dankgebed — voorbede — stil gebed — Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 200 “U zij de glorie”

U zij de victorie, nu en immer weer



Zegen — beantwoord met gezongen amen
Orgelspel

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief voér donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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