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HOGE LICHT

Durf te vertrouwen op God!

De collectes op deze zondag

Werelddiaconaat:

Venezolaanse vluchtelingen in Cambodja.

Vanwege de zware politieke en economische crisis in hun land, steken vele duizenden
Venezolanen de grens over naar buurland Colombia. Eenmaal in Colombia krijgen ze
opnieuw te maken met armoede en werkloosheid. Kerk in Actie ondersteunt hen onder
andere in Cartagena, waar ook kerken worden aangemoedigd hun deuren en harten voor
hen open te stellen.

Uw steun is van groot belang.

Bij de 1° collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Driebergen o.v.v. “Collecte voor Werelddiakonaat”.

De 2¢ collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.

Gemeentemiddag zaterdag 1 juli

Als het goed is heeft u de uitnodiging voor de gemeentemiddag ontvangen. Voor de
zekerheid is de uitnodiging met deze Nieuwsbrief nog een keer meegestuurd. Ook zijn er
zondag in de kerk een aantal exemplaren aanwezig.

Mocht u gebruik willen maken van de kerktaxi dan kan dat. Geeft u dat dan door aan
ondergetekende (scriba.imk@gmail.com) of aan één van de andere kerkenraadsleden.
Vandaag kunt u zich, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, via de intekenlijst opgeven.
Ook kan dit via de mail (scriba.imk@gmail.com). In verband met de organisatie het verzoek
om dat uiterlijk morgen (26 juni) te doen.

Wij hopen op een grote opkomst, een vruchtbaar gesprek en een gezellige middag.

Met een hartelijke groet, namens uw wijkkerkenraad.

Esse van den Burg
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WELKOM IN DE KLIEDERKERK OP 25 JUNI “OP REIS MET NAAMAN”

Zondag 25 juni is de zomer net begonnen. Voordat we met vakantie gaan is er nog een Kliederkerk.
Deze keer staat een bijzonder verhaal centraal (uit het Bijbelboek 2 Koningen hoofdstuk 5). Over een
generaal uit het leger van Aram (het huidige Syrié). Hij heeft een pijnlijke huidziekte. Een meisje dat
als slavin in zijn huis werkt, raadt hem aan dat een profeet in Israél te reizen. Wij reizen deze
Kliederkerk met generaal Nadman mee. Wat komt hij tegen? Wordt hij genezen? Wat doet die verre
reis met hem en de ontmoeting met een profeet?

Zoals elke keer sluiten we de Kliederkerk af door samen te eten. Je bent uitgenodigd om voor de
maaltijd iets mee te nemen om te delen met elkaar.

Kliederkerk is voor alle leeftijden. Of je nu 4 jaar
bent of 94. Jong en oud ontdekken, vieren en
eten samen. Voor kinderen tussen 0 en 4 jaar is
er opvang.

Vanaf 10.00 uur ben je welkom in de Grote Kerk
voor koffie, thee en limonade.

Vanaf 10.30 uur kun je verschillende activiteiten
doen waarmee je ontdekt wat het verhaal uit de
Bijbel ons te vertellen heeft.

Dan komen we weer samen om uit de Bijbel te
lezen, te zingen en te bidden.

Daarna eten we met elkaar van alles dat is
meebracht.

Na het eten (rond 12.30 uur) gaat iedereen weer
naar huis.

en
tf // ~ Welkom bij Kliederkerk
waar jong en oud

Nieuwsgierig naar wat 10.00 uur Inloop 'samen een verhaal
Kliederkerk is? Via deze QR- 10.30 uur Ontdekken [l i

via activiteiten, een
code kom je bij een filmpje

11.45 vur Vieren korte viering en
van Kliederkerk van 2 april 12.30 vur Einde
over Palmpasen

12.00 uur Samen eten | ekl
De Kliederkerk is een gezamenlijk initiatief van Catharijne en Immanuel en staat open voor iedereen.
Tegelijk met de Kliederkerk is er een gezamenlijke ‘gewone’ kerkdienst om 10.00 uur in 't Hoge Licht
waarin proponent Walter Reitsma voorgaat.

Het Kliederkerkteam wordt gevormd door Ellen, Imarda, Lyda, Tamara, Rozemarijn, Indrah, Janneke,
Liesbeth, Annelies, Carolien en Gerrit.



Open Huis/Tuin

In de zomermaanden, waarin er minder
activiteiten in de gemeente zijn, willen we
graag weer een paar keer open huis/tuin
houden voor alleengaanden.

U/jij bent van harte welkom op de
zondagmiddagen 25 juni, 23 julien 20
augustus vanaf

14.30 uur.

Mocht vervoer een probleem zijn, laat het
dan weten.

Klaas en Allaart. W. Banninglaan 25. Tel.
0343-411092, 06-15449848.

"Groeten uit” .............. in de kerkapp.

De zomer staat voor de deur en dat betekent dat veel
gemeenteleden eropuit trekken, op zoek naar
ontspanning, verwondering en avontuur.

Om onze uitgewaaide gemeenschap toch dicht bij elkaar
houden, is er in de Donkey Mobile kerkapp de groep
aangemaakt: ‘GROETEN UIT'......U heeft deze misschien al
opgemerkt.

Voel je vrij om foto’s, verhalen en inspiratie te delen waar
u zich ook bevindt. Met deze groep, brengen we de kerk
en gemeenschap op een leuke, boeiende manier samen.
Terwijl sommige leden misschien met een camper door Europa toeren, een ander op zijn fiets stapt
en anderen juist besluiten om deze zomer thuis te blijven, biedt de ‘GROETEN UIT’ groep ruimte om
met elkaar in contact te blijven en te delen wat ze meemaken en inspireert.

Bl s -

Let op !!

Onderstaand mailadres is alleen bedoeld voor kopij in de Zondagse Nieuwsbrief. Helaas
denken sommige gemeenteleden dit mailadres ook voor bijv. uitnodigingen voor activiteiten
e.d. gebruikt kan worden.

Dan komt uw aan/afmelding niet (of te laat) aan bij de betreffende persoon!

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief voor donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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Immanvél

Liturgie Zondag 25 juni 2023

ORDE VAN DIENST

Aansteken Paaskaars

Openingslied Lied 908: 1,2 & 7 - Ik heb U lief, o mijn beminde
Bemoediging en groet

Lied ter inleiding op het gebed

Psalm 51: 5 - Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht

Gebed van inkeer en bede om Gods Geest

Loflied Psalm 146c¢ : 1 - Alles wat adem heeft love de Here

Lezen Ezechiél 37: 1 t/m 14 & Romeinen 8: 5 t/m 13

Loflied Psalm 146c: 7 - Roem dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Verkondiging

Zingen Hemelhoog 226: 1, 2 & 3 - God is getrouw, Zijn plannen falen niet
Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied Lied 726 (a) - Hoor een heilig koor van stemmen

Zegenbede



