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FaatyElralken:

HOGE LICHT

Durf te vertrouwen op God!

De collectes op deze zondag
Stichting Helping Hands: Minne en Dixie Veenstra

Drakensbergen nabij Bergville en Winterton. In 2005 zijn wij met een Zulu familie, toen
tellende zo’n 26 mensen, in aanraking gekomen. Inmiddels helpen wij vele malen meer
mensen in deze gemeenschap. Ook in de arme buurt van Brits genaamd Zandfontein

(ruim een uur rijden ten noorden van Johannesburg) hebben wij onze activiteiten. Door

de jaren heen proberen wij hulp te bieden in de vorm van: Hulp bij huisjes bouwen en
verbouwen. Aanschaffen van noodzakelijke huisraad zoals matrassen, stoelen, tafel,
kookplaten enz. Leren om te gaan met was aan een waslijn en wasknijpers i.p.v. de was aan
prikkeldraad te hangen waardoor er scheuren ontstaan door de wind. Hoe medicijnen te
gebruiken. Hoe omgaan met mensen. Hun wereld wordt ook steeds groter, ondanks dat zij
op het platteland wonen. Social Media. Hulp bij een ziekenhuisbezoek t.b.v. astma,
oogmeting/bril enz. Omgaan met geld, niet onnodig gebruiken maar doordacht. Aanleggen
van een groentetuin en voorlichting over gezonde voeding geven. Waterputten slaan.
Schooluniformen en sportkleding, verplicht op de lagere- en middelbare scholen. Toiletten
en de daarbij behorende hygiéne, toiletpapier, ondergoed, damesverband etc. Blijvend
informeren dat het erg belangrijk is voor de toekomst dat de kinderen iedere dag naar
school gaan. Zoeken naar passende hogere scholen voor de 16, 17 en 18 jarigen.

Bij de 1¢ collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door uw bijdrage over te maken:
per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v.

“Collecte voor Helping Hands”.

De 2¢ collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als

hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.

Tussen Pasen en Pinksteren: Ruimte voor de Geest!

Lezingen en vieringen tussen Pasen en Pinksteren over het werk van de Heilige Geest.
Organisatie: Henk Reinders (wijkgemeente Immanuél) en Marien Kollenstaart (Traject24).

Locatie: ‘t Hoge Licht. Aanvang 19.45 uur; eindtijd verschilt.

- 26 april: lezing van Marien Kollenstaart over de gave van profetie. 19.45-21.30 uur




- 10 mei: lezing van Henk Reinders over de gave van genezingen, uitleg over ziekenzalving en
gelegenheid om ziekenzalving te ontvangen. 19.45-21.30 uur

- 17 mei: viering o.l.v. Traject24 over luisteren naar God en het delen ervan. 19.45-21.00 uur
- 24 mei: lezing van Marien Kollenstaart over lijden en de kracht van de Heilige Geest in
zwakheid. 19.45-21.30 uur.

Stiltewandeling 22 april

Komende zaterdag 22 april om 13.30 uur willen we weer met elkaar gaan wandelen. Tijdens
deze wandeling willen we vooral genieten van de natuur. De natuur wordt ook wel de
algemene openbaring van God genoemd, en juist in dit jaargetijde kunnen we ons opnieuw
verwonderen over zijn hand die zichtbaar is in ontluikend groen aan bomen en struiken, de
kleurenpracht van bloesem en bloembollen of hoorbaar in de zang van vogels, die hiermee
een veilig territorium afbakenen voor hun nesten en jongen. Daarnaast kunnen we ons ook
afvragen welke plek de mens in de natuur inneemt - als rentmeesters van de schepping.
Onderweg staan we af en toe stil om onze gedachten hierover met elkaar te delen.

Loop je mee? Van harte welkom. Wel graag van tevoren aanmelden via de mail:
jokevanheusden54@gmail.com

God in de supermarkt

Je staat in de supermarkt en je vraagt je af wat beter is: de biologische boontjes uit Egypte of
de ‘gewone’ boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat
betekent dan dat gekke keurmerk precies? Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de
supermarkt. Arie Slomp van ‘God in de supermarkt’ neemt ons mee op supermarktsafari
waarbij je in groepjes een duurzame maaltijd bij elkaar winkelt en we de dilemma’s met
elkaar bespreken. De datum voor deze supermarktsafari is donderdagavond 11 mei.
Aanmelden kan bij gerritvandijk@wgcatharijne.nl of via 06-31515565.

De kerngroep Ontmoeten#Verdiepen van de Maartenskerkgemeente Doorn nodigt u van
harte uit voor:

» Heilige Stilte — lezing door Koos-Jan de Jager

Datum: 25 april a.s. > Tijd: 20.00 uur > Locatie: Koningshof, achter de Maartenskerk Doorn
Entree: € 6, bij voorkeur via QR-code.

Toelichting: be herdenkingen van de Tweede
Wereldoorlog zijn in Nederland vanaf het
begin doortrokken geweest van christelijke
elementen. Nog steeds ademen die door in
de ceremonies.

Koos-Jan de Jager, mede-auteur van het boek
‘Heilige Stilte’, zal in zijn lezing allereerst
ingaan op het begrip ‘publieke religie’ en
waarin dat verschilt van meer bekende
termen als ‘verzuiling’. Vervolgens laat hij
zien hoe die publieke vorm van religie in de
Nederlandse geschiedenis van de dodenherdenkingen zichtbaar is.

Daarvoor gebruikt hij enkele nationale, lokale en internationale voorbeelden om dat punt te
illustreren. Uiteraard is er volop ruimte voor vragen en gesprek.

U kunt deze avond ook thuis via zoom meebeleven. Dan meldt u zich aan via de volgende
link: Inschrijven Heilige Stilte > Meer informatie over deze activiteit via:
www.protestantsegemeentedoorn.nl of via de mail: ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl
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Immanvél

Liturgie
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aansteken van de Paaskaars

Zingen: Psalm 118:5en 8

Stil gebed
Bemoediging en groet

Zingen: NLB939:1,2,3

Gebed

Gebodslezing: Johannes 15: 9-17

Zingen: Psalm34:3en4

Gebed

1¢ Schriftlezing: Exodus 19: 1-8a

Zingen: De kerk is waar mensen... 1en 2

2¢ Schriftlezing: 1. Petrus 2: 1-10

Zingen: De kerk is waar mensen... 3 en 4
Verkondiging

Zingen: NLB971:1, 2,3

Dankgebed — voorbede — stil gebed — Onze Vader
Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 476: 4,5 uit: Liedboek voor de Kerken
Zegen — beantwoord met gezongen Amen
Orgelspel

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief voér donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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