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Zondag 12 maart 2023   
 
Voorganger: Ds. Henk Reinders  
Ouderling:   Jenny van Voornveld  
Diaken:   Henk van Voornveld  
Lector:   Janneke Wolbers  
Beamist:   Hendrik-Jan Jansen 
Koster:   Esse van den Burg  
Pianist:   Ans Reinders-van den Berg 
   
De collectes op deze zondag 
De 1e collecte is voor: "Wereld diaconaat - Noord Ghana” 
Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw bijdrage over te maken: per 
bank: NL89 ABNA 0457 457 457 onder vermelding van “collecte WD Biddag”. 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Graag uw bijdrage overmaken per bank naar 
NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
Bijzondere mijlpaal van dank 
Onlangs waren Lex en Marjolein Lemckert-Nagel, Horstlaan 29, 3971 LA, 50 jaar getrouwd. Een 
gouden huwelijksjubileum. Een mijlpaal van liefde en dank. Hoe bijzonder na het zeer ingrijpende 
ongeluk van Lex en bij de kwetsbare gezondheid van Marjolein. Het jubileum dat als een geschenk 
gevierd mag worden. En ondanks het feit dat de moeder van Marjolein gestorven is na een moeilijke 
periode, willen Lex en Marjolein graag hun 50 jaar samen vieren met de gemeente deze zondag. 
 
Dankbaarheid 
Bij Ada Wijnveen, Park Seminarie 56, ze is inmiddels zover hersteld dat ze voorzichtig aan meer 
dingen mag ondernemen. 
Bij Bertina Meurs, Uilenkamp 7, alle uitslagen van de scans en bloedwaarden bleken weer goed te 
zijn. 
 
Sobere maaltijden en vespers in de veertigdagentijd 
Vanuit de Raad van kerken Driebergen worden er op 5 woensdagen tussen Aswoensdag en de Stille 
Week sobere maaltijden georganiseerd met aansluitend een vesper. Doel van de maaltijd en 
vieringen is bezinning op een eenvoudige levensstijl en ontmoeting met elkaar en God. 
De maaltijd is van 18.30 – 19.25 uur. De vesper is van 19.30 – 20.00 uur. 
Dit zal in verschillende kerken gedaan worden. Deelname staat voor iedereen open en is gratis. Wie 
kan en wil, mag een bijdrage geven voor de onkosten. Geld dat daar niet voor gebruikt wordt, komt 
ten goede aan de spaardoelen van de Vastentijd. 
 
Datum   Organiserende kerk    Locatie Adres 
15 maart   Wijkgemeente Traject24   ’t Hoge Licht, Klaproos 2 
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22 maart   Wijkgemeente Catharijne   Nieuw Salem/ Grote Kerk, De Lei 86 
29 maart   Hagediensten     Petrus en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4 
 
Afwezigheid predikant 
In verband met de komende overgang naar Veenendaal is onze wijkpredikant van woensdag 15 tot 
en met zondag 19 maart afwezig. In dringende pastorale gevallen kunt u contact opnemen met 
ouderling Jenny van Voornveld, 06-22835197 of jvvoornveld60@hotmail.com 
 
Volgende avond i.v.m. Psalmenproject – 17 maart om 19.30 uur 
Vrijdagavond 17 maart – psalmenworkshop o.l.v. Nynke Dijkstra in ’t Hoge Licht om 19.30 uur 
 
Fietstocht 25 maart !  
De geplande fietstocht van 25 maart a.s. gaat niet door i.v.m. 
afwezigheid van de organisatoren op die dag.  
Mocht iemand toch iets van een gezamenlijke fietstocht willen 
organiseren, van harte welkom! 
 
Mini-Matthäuspassion - 2 april 2023 om 20.00 Grote Kerk 

Op Palmzondag 2 april brengt het kerkkoor Driebergen een mini-
Matthäuspassion ten gehore. Vanaf 19.30 uur bent u hartelijk welkom in 
de Grote Kerk te Driebergen. Om 20.00 uur begint het concert. Het Bach 
Quartet (bestaande uit vier professionele strijkers) zal samen met 
organist Pim Schipper de begeleiding op zich nemen. De acht zangers van 
Cantus Lux Aeterna nemen een aantal complexere koordelen en enkele 
solo’s voor hun rekening. Kerkkoor Driebergen zingt koralen en enkele 
andere highlights. En drie predikanten nemen de lezingen voor hun 
rekening (in het Nederlands).  
Zo neemt Kerkkoor Driebergen o.l.v. Wouter Harbers u op geheel eigen 
wijze mee door Bachs meesterwerk, waarin het lijden en sterven van 
Jezus centraal staat.  
De entree is gratis, na afloop is er een collecte. U hoeft niet vooraf te 
reserveren, iedereen is welkom.  

Meer informatie vindt u op www.kerkkoordriebergen.nl 
 
Oproep om woonruimte voor Oekraïens gezin 
Op RCN-het Grote Bos hebben wij vorig jaar tijdelijk zes gezinnen uit de Oekraïne opgevangen. Elk 
gezin had een ernstig ziek kind dat onder behandeling werd genomen in het Prinses Maxima 
Kinderziekenhuis in Utrecht. Na hun verblijf bij ons zijn deze gezinnen gelukkig op diverse plekken van 
zelfstandige bewoning terecht gekomen, via bedrijven, kerken en particulieren die woonruimte 
beschikbaar stelden. Fantastische initiatieven voor deze extra hulpbehoevende gezinnen. 
Sinds een aantal weken mogen wij hier wederom een gezin uit de Oekraïne huisvesten. Helaas 
kunnen wij hen niet langer dan tot half maart onderdak bieden. Wij zijn samen met het ziekenhuis 
naarstig op zoek naar (het liefst zelfstandige) woonruimte voor langere tijd. Wie o wie heeft er 
woonruimte beschikbaar waar wij dit gezin naar toe kunnen verhuizen en wie wil deze mensen 
verder op weg helpen in de Nederlandse samenleving? 
Het gaat om een vader, moeder en hun 12-jarige zoon Nikita die ernstig ziek is en derhalve een 
rustige woonomgeving nodig heeft. Hij zit in een rolstoel dus begane grond heeft de voorkeur. 
Zij hebben ook een jonge kat, een superlief beestje, komt niet buiten en krabt nergens aan. 
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Graag hoor ik als iemand dit gezin zou kunnen helpen aan woonruimte (uiteraard hebben we de 
gemeente hierover vaak gevraagd, maar die hebben helaas geen woonruimte beschikbaar en alle 
contacten via het ziekenhuis zijn voorzien van een gezin). 
Mocht u iemand weten buiten de gemeente maar met ongeveer een half uur reistijd van en naar het 
ziekenhuis in Utrecht dan is die informatie uiteraard ook zeer welkom. 
 
Else-Marieke en Eelco Stienstra, Het Grote Bos, else.stienstra@gmail.com, 06 21 41 89 26 
Vooruitblik Goede Vrijdag 
Op Goede Vrijdag 7 april wordt aan het lijden en sterven van Jezus op een bijzondere manier 
aandacht gegeven in het dorp. In samenwerking met Zingen in de Kerk wordt door Wijkgemeente 
Immanuël, Catharijne en Traject24 een event georganiseerd rondom een groot, verlicht kruis (2 bij 4 
meter, een replica van de Passion). 
’s Middags van 12:00 – 17:00 uur zal dit kruis op het plein tegenover boekhandel Baas en naast 
schoenmaker Jansen staan. Daaromheen is er gelegenheid om in gesprek te gaan met mensen over 
de betekenis van Pasen en het waarom van het lijden, soep te eten, een schrijfactie te houden voor 
mensen die lijden/gevangen zitten en te bidden/een gebed op te schrijven. 
 
Vraag: wil je vrijdagmiddag hier een uur bij aanwezig zijn en vanuit uw, jouw gaven/talenten helpen 
om met mensen in gesprek te gaan over Jezus Christus, over geloof, twijfel en ongeloof? Soep uit te 
delen, in gesprek te gaan met mensen, te bidden?  
Opgave graag bij dominee Henk Reinders.  
Op woensdagavond 5 april – na de viering in de Stille Week die begint om 19.30 uur – zal er rond 
20.15 uur in ’t Hoge Licht voor de vrijwilligers van die middag een instructieavond gehouden worden. 
 
Uitnodiging Paasontbijt  
Op Paasmorgen zal er in ’t Hoge Licht weer een paasontbijt voor al 
onze gemeenteleden klaar gemaakt worden. Om 8.30 uur bent u/ zijn 
jullie van harte welkom om gezellig aan het paasontbijt deel te nemen. 
Voor de inkoop van het eten, is het fijn als u/ jij even doorgeeft of je 
mee eet.  
Mail naar:  mc_lijftogt@hotmail.com  
Als er rekening gehouden dient te worden met dieetwensen horen we 
dat graag.  
We kijken uit naar een gezellig paasontbijt!  
Hartelijke groet namens Henk van Voornveld en Magda Lijftogt 
 
 
 

 
 

Liturgie    Zondag 12 maart 2023       met viering HA   Wijkgemeente Immanuel 
 
Voorganger: ds. Henk Reinders    Piano: Ans Reinders-van den Berg 
 
Pianospel 
Welkom en mededelingen 
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Aansteken Paaskaars 
Zingen: Psalm 16: 1, 3 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Zingen: NLB 1005: 1,2 ,3  
Gebed 
 
(Woord voor de kinderen – Zingen: EL 489: 1, 2 en 4) 
 
Schriftlezing: Marcus 9: 14-29 
Zingen: NLB 837: 1,2 ,4 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 84c   uit: Psalmen Anders 
(onder naspel inzameling van de gaven) 
 
Inzettingswoorden HA 
Zingen: Hemel Hoog 523  -  als Geloofsbelijdenis 
 
Gebed 
We wensen elkaar de vrede van Christus toe 
 
Zingen: NLB 377: 1, 2, 4, 5 
 
Delen van brood en wijn 
Taizé liederen:  NLB 681 
                            Hemelhoog 542 
                            NLB 103e 
 
Dankgebed 
Zingen: Hemel Hoog 548 
 
Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
Pianospel 
 
Tekst Psalm 84C   uit: Psalmen Anders   (tekst: Jan Beuving) 
1.Ik hunker, o God, naar Uw huis. 
daar kom ik als een pelgrim thuis. 
Ik ben op weg in het vertrouwen 
dat ik de toegang vinden zal. 
Ik zie de mus en zwaluw al 
die in Uw tuin hun nesten bouwen. 
De droge grond waarop ik sta 
wordt groen waar ik Uw richting ga. 

2.O God, hoor hoe ik tot U bid: 
geef, tot ik aan Uw tafel zit, 
dat U mij als een zon zult leiden. 
Met U als schild ben ik niet bang. 
Al moet ik duizend dagen lang 
dwars door dit dal een weg bereiden: 
Als straks Uw poorten opengaan 
dan zal ik op de drempel staan.  

 
 

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar: 
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 
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