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Zondag 9 april 2023  Pasen 
 
Voorganger: Ds. Henk Reinders  
Ouderling:   Carl Altena  
Diaken:   Henk van Voornveld  
Lector:   Janneke Wolbers  
Beamist:   Rein Zoethout 
Koster:   Monica Walst  
Pianist:   Wouter Harbers 
   
De collectes op deze zondag 
2-jarig project ZWO YfC en Bethania: De gevolgen van de coronapandemie zijn ook in Moldavië 
voelbaar. Bethania, partner van Kerk in Actie, merkt dat ouderen en kinderen het nóg moeilijker 
hebben en de armoedeproblemen alleen maar groter worden. Vele gezinnen ontvangen praktische 
hulp, zoals een voedselpakket. “Zo kunnen we Gods liefde laten zien aan kwetsbare mensen”. YFC is 
gericht op jongeren van 4 – 16 jaar en sluit aan bij de Kindernevendienst en Catechisatie groep. 
Bethania is een project voor jongeren en ouderen. Uw steun is zeer welkom.  
Bij de 1e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw bijdrage 
over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Driebergen o.v.v. “Collecte voor 2-jarig project ZWO YfC en Bethania”. 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven 
staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.  
 
Goede Vrijdag 
Van 12.00 -17.00 uur staat een replica van het kruis van The Passion op het plein bij Jansen en Baars. 
Een plek voor gesprek, luisteren, een gebed. Een tafel met Bijbels in diverse talen. Er is soep en thee. 
Er wordt geflyerd voor het passieconcert. Diverse gemeenteleden werken mee.  
Om 19.00 uur – Kruiswake met ds. Marien Kollenstaart en ds. Henk Reinders in ’t Hoge Licht, musicus 
Wouter Harbers en countertenor Sytze Buwalda. De kerk is open vanaf 18.45 uur. 
Rond 19.15 uur – processie met het kruis richting de Grote Kerk 
20.00 uur – start passieconcert met Wouter Harbers en countertenor Sytze Buwalda,                    
verbindende teksten ds. Henk Reinders  - Grote Kerk 
Alle activiteiten op deze Goede Vrijdag worden gedragen door de 3 wijkgemeenten van onze 
protestantse gemeente. In uw, jouw gebed aanbevolen. 
 
Stille Zaterdag  
Zaterdag 8 april: 20.30 uur – Paaswake en doopgedachtenis met ds. Gerrit van Dijk. 
 
Pasen 
Zondag 9 april:  8.00 uur – Viering Heilige Avondmaal in kapel op de Begraafplaats aan de Traaij  -  
ds. Aleida de Hoog en ds. Henk Reinders 
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8.30 uur – Pastorale viering op de begraafplaats                          
8.30 uur – Paasontbijt ’t Hoge Licht                 
10.00 uur -  Paasviering – ds. Henk Reinders  
 
NB. Let op de aanvangstijden om 8.00 uur Avondmaal (en niet 7.30 uur zoals op vorige nieuwsbrief) 
en om 8.30 uur Pastorale viering (en niet 8.00 uur) 
 
Tussen Pasen en Pinksteren: Ruimte voor de Geest 
Lezingen en vieringen tussen Pasen en Pinksteren over het werk van de Heilige Geest. Georganiseerd 
door Henk Reinders en Marien Kollenstaart vanuit Wijkgemeente Immanuël en Traject24.  
Locatie: ‘t Hoge Licht. Aanvang 19:45 uur; eindtijd verschilt. 
- 12 april: lezing Kees van der Kooi: "U weet toch dat de Heilige Geest in uw midden woont?" Over 
spannende inwoning. 19:45 – 21:30 uur 
- 19 april: viering met muziek, stilte en persoonlijke voorbede/zegening o.l.v. Henk Reinders en 
Marien Kollenstaart. 19:45 – 21:00 uur 
- 26 april: lezing van Henk Reinders over de gave van genezingen, uitleg over ziekenzalving en 
gelegenheid om ziekenzalving te ontvangen. 19:45 – 21:30 uur 
- 10 mei: lezing van Marien Kollenstaart over de gave van profetie. 19:45 – 21:30 uur 
- 17 mei: viering o.l.v. Traject24 over luisteren naar God en het delen ervan. 19:45 – 21:00 uur 
- 24 mei: lezing van Marien Kollenstaart over lijden en de kracht van de Heilige Geest in zwakheid. 
19:45 – 21:30 uur. 
 
Paasviering ouderen en andere belangstellenden 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de paasviering met ouderen en andere belangstellenden op 
woensdag 12 april a.s. 
Vanaf 10.00 uur is er koffie en thee en rond 10.30 uur starten we met het programma. 
Aansluitend kunt u weer genieten van een heerlijke lunch. 
Er is een mooi, afwisselend programma samen gesteld met als thema: “Opstaan uit de 
gebrokenheid”. De meditatie zal verzorgd worden door ds. Henk Reinders. 
U kunt zich tot en met zondag 9 april opgeven bij: 
Nel van der Werff: Tel: 0343-518088 – email: nelvanderwerff37@gmail.com 
Jenny van Voornveld – 06-22835197 – jvvoornveld60@hotmail.com 
Geeft u hierbij ook aan als u vervoer nodig heeft. 
I.v.m. deze viering gaat de inloopmiddag van 12 april niet door ! 
 
14 april……….Aan tafel bij ? 
Opnieuw nodigen we u/jullie uit om in huiselijk setting samen te eten 
en elkaar te ontmoeten.  
Samen eten is elkaar ontmoeten en delen van wat je hebt ontvangen. 
Vrijdag 14 april a.s. zal de volgende avond zijn dat we weer met elkaar 
aan tafel gaan.  
Wie vindt het fijn vinden om voor een ander te koken en daarbij 
mensen in hun huis te ontvangen? (De groepen waren vorige keer 
niet groter dan 6 personen, meer mag natuurlijk altijd).  
Mensen die liever niet willen koken maar toch graag samen met anderen willen eten, kunnen zich  
ook opgeven, wij zorgen dat er ergens plek aan tafel is.  
Wilt u/jij een kennis, buur of vriend(in) meenemen, ook van harte welkom!  
“Voor ieder is plaats aan de tafel”.  
Met wel de opmerking, denk niet te groot over een maaltijd bereiden.  

mailto:nelvanderwerff37@gmail.com
mailto:jvvoornveld60@hotmail.com
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Soep met brood bijvoorbeeld is ook een maaltijd.  
Het gaat om het samen eten en de ontmoeting met elkaar.  
Zo nodig kan er een bijdrage gevraagd worden in de onkosten! 
Opgave tot en met maandag 10 april a.s. bij Jenny van Voornveld  
Tel: 06-22835197 of jvvoornveld60@hotmail.com 
 
IKO lezing dinsdag 18 april om 10 uur in ’t Hoge Licht 
“Beeldhouwen: afbreken of opbouwen” door Jaap te Kiefte 
“Er komen verschillende beeldhouwtechnieken aan de orde die ik zal behandelen aan de hand van 
voorbeelden uit mijn beroepspraktijk: steenhouwen, bronsgieten en 3-D printen.” 
Zo zal hij o.a. uitgebreid stilstaan bij het maken van het bronzen beeld van Simon Vestdijk in het 
centrum van Doorn. 
 
Driegangen maaltijd ZWO Moldavië   21 april 2023 in de Grote Kerk/Nieuw Salem 
18.30 uur (binnenloop 18.00 uur) 
Nu bijna 2 jaar geleden zijn we begonnen met collecteren voor een 2- jarig ZWO project voor 
Moldavië. Het project wordt in juni afgerond, maar we willen u van harte uitnodigen om dit met 
elkaar te vieren tijdens een gezamenlijke driegangen maaltijd en zo nog een extra bijdrage te 
genereren:  
Met beelden en een film van Moldavië en een spreker die van de situatie ter plaatse vertelt. 
En dat voor een prijs van € 15.00 per persoon, maarrr het is voor een goed doel, dus MEER MAG!! 
Betalen: kasgeld of pin.  
Aanmelden is belangrijk tot uiterlijk zondag 16 april 2023, dus wees er gauw bij! 
Stuur een email naar: zwo@pgdriebergen.nl en vermeld “maaltijd Moldavië”, uw naam en adres, met 
hoeveel personen u komt en of u vegetarisch wilt eten. 

 
 
God in de supermarkt 
Je staat in de supermarkt en je vraagt je af wat beter is: de biologische boontjes uit Egypte of de 
‘gewone’ boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dan 
dat gekke keurmerk precies? Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Arie 
Slomp van "God in de supermarkt" neemt ons mee op supermarktsafari waarbij je in groepjes een 
duurzame maaltijd bij elkaar winkelt en we de dilemma’s met elkaar bespreken. De datum voor deze 
supermarktsafari is donderdagavond 11 mei.  
Aanmelden kan bij gerritvandijk@wgcatharijne.nl of via 06-31515565 

mailto:jvvoornveld60@hotmail.com
mailto:zwo@pgdriebergen.nl
mailto:gerritvandijk@wgcatharijne.nl
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Paasmorgen     Zondag 9 april 2023         Wijkgemeente Immanuel 
 
Orgelspel 
Vanaf 9.55 uur - twee Paasliederen: - HemelHoog 169 “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem” 

- NLB 624 “Christus onze Heer, verrees” 
Gedicht 

Schenk mij het vertrouwen 
dat er een moment zal zijn 
zoals die ochtend: Pasen. 
Nieuw begin van leven 
aan dood en verdriet voorbij. 

 

Geef mij het geloof 
dat ik kracht zal vinden 
om me van het duister af te keren; 
moed om op te staan en te gaan 
het licht van de nieuwe dag 
tegemoet. 

 
Solo: “The Trumpets shall sound” van Händel - door Auke Roelofsen 
 
Aansteken van de Paaskaars 
 
Zingen: HemelHoog 200 “U zij de glorie” 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 81: 1,3, 5, 6 uit: de Nieuwe Psalmberijming 
Bemoediging en groet 
 
Zandtovenaar en Pasen - https://www.youtube.com/watch?v=AYqMTR0yCUE (tot 1.40 ) 
Zingen: HemelHoog 207 “Weet je dat de lente komt” 
Gebed 
 
Schriftlezing: Lucas 24: 1-12 
Zingen: NLB 641: 1, 2, 4 
 
Verkondiging 
Zingen: HemelHoog 479 “Heer, U bent mijn leven” 
Gelezen Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 22: 11, 12 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader 
 
Zingen: HemelHoog 171: 1 en 2 
Zegen 
Beantwoord met “Vrede wens ik je toe” - Iona 
 
 

 
Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar: 

nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 

mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

