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Voorganger: Ds Henk Reinders
Ouderling: Leo Blom

Diaken: Peter Kingma

Lector: Joop Egmond

Beamist: Hendrik-Jan Jansen
Koster: Gerrit Pijper

Organist: Rinke Bodewits
Medewerking van het combo

HOGE LICHT

Durf te vertrouwen op God!

De collectes op deze zondag

Plaatselijk ouderenwerk: Prinsheerlijk verwendagen:

De 3 Prinsheerlijk verwendagen worden georganiseerd in de zomermaanden om ouderen
en alleengaanden een feestelijke dag te bezorgen, speciaal voor hen die niet (meer) met
vakantie kunnen gaan. Deze collecte draagt eraan bij om deze dagen nog feestelijker te
laten verlopen. Wij vragen uw steun.

Bij de 1° collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Driebergen o.v.v. “Collecte voor Prinsheerlijk verwendagen”

De 2¢ collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.

55-jarig huwelijk
Piet en Adrie Westbroek willen u allen hartelijk bedanken voor de prachtige bloemengroet
en kaarten die zij hebben ontvangen van de wijkgemeente voor hun 55-jarig huwelijk.

Gemeentemiddag

41 aanmeldingen, dat is een mooi aantal; fijn! Maar daar kunnen er echt nog wel een paar
bij. We kennen allemaal het verhaal uit de Bijbel over de vijf broden en twee vissen. Er is
zaterdag echt meer dan dat, en we zijn ook niet met 5000. Dus zonder dat wonder is er ook
echt genoeg te eten.

Ook de kerktaxi is beschikbaar. Dus ..... welkom!

Laat u dat dan wel vandaag (donderdag) of vrijdag weten.

Namens de WKR

Esse van den Burg scriba.imk@gmail.com
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Brugdienst “In de voetsporen van Jezus”

Vandaag, zondag 2 juli, staan we stil bij twee groep acht-leerlingen die de overstap gaan
maken van basisschool naar middelbare school: Sophia Jansen en Florie Egmond. Een
belangrijk moment in hun leven waarbij ze van de gemeente een zegen meekrijgen voor
onderweg. Dat Vader, Zoon en Heilige Geest met hen meetrekt, hen inspireert, bewaart. Een
zegen waarbij we ook bidden dat ze op God gericht blijven, dwars tegen alle gangbare trends
in. Deze brug- of overstapdienst is een wake-up call ook voor ons als gemeente, als ouders,
grootouders. Wat dragen wij over aan hoop, geloof en liefde aan volgende generaties? Hoe
doen we dat? Hoe blijven wij in het spoor van Jezus?

Zomerdiensten RCN- wijkgemeenten Catharijne en Immanuel

Vanaf zondag 9 juli tot en met zondag 13 augustus vieren we 6 diensten buiten op het
terrein van RCN-het Grote Bos, dit samen met de campinggasten die uit alle delen van het
land komen en ongetwijfeld ook uit verschillende kerken. Alle diensten worden rechtstreeks
uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en ook is er voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12
jaar een nevendienst.

Voor stoelen wordt gezorgd tenzij u zelf erg gehecht bent aan uw eigen stoel, die mag u dan
zelf meenemen. En kerktaxi is ook mogelijk. Uiteraard als het regent of als het beneden de
20 graden is, dan zitten we binnen in de recreatiezaal. Aan veel is gedacht en dat is mooi. En
bij alles “vergeet de gastvrijheid niet want zo hebben sommigen zonder het te weten
engelen ontvangen”.

Het overkoepelende thema van de zomerdiensten is de “lk-ben” — woorden van Jezus.

Om 10.00 uur is er geen dienst in 't Hoge Licht, wel om 12.00 uur bij Traject24.

Op zondag 9 juli opent ds. Gerrit van Dijk de reeks zomerdiensten. Op zondag 16 juli hoopt
Henk Reinders u te begroeten op het terrein van RCN.
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Liturgie Brugdienst Zondag 3 juli 2023
Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken Paaskaars: Sophia Jansen en Florie Egmond
Zingen: Opwekking 715 = NLB 84a: door combo

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 275:1, 3,5

Gebed

Tien Woorden

Luisterlied: “Spoorzoeken” van Elly en Rikkert

Gebed

Schriftlezing: Marcus 1: 14-20: Joop Egmond

Zingen: NLB 835:1en 2

Schriftlezing: 1. Petrus 2: 21-25: Joop Egmond

Zingen: Psalm 25: 2 en 4 uit de Nieuwe Psalmberijming
Verkondiging

Samen zeggen we:

Ik geloof in God, die altijd aanwezig is

die ons helpt bij het kiezen van de juiste weg

en die ons steunt in onze keuzes.

Ik geloof in Jezus Christus, die door God gezonden is
om ons de juiste weg te wijzen

zodat wij in zijn voetsporen kunnen treden.

Ik geloof in de Heilige Geest,

als teken van Gods aanwezigheid

die ons helpt bij het maken van de juiste beslissingen.
Ik geloof in de gemeenschap van de kerk,



die gezamenlijk de boodschap van God uitdraagt
en deze dagelijks in de praktijk probeert te brengen.
Amen.

Zingen: “Ga dan op weg” (melodie: NLB 868) (tekst: Jacqueline Roelofs — van der Linden)
Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Weest niet bevreesd

ga en vertrouw op de geest

die je van angst zal bevrijden.

Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.

Dan, onder het gaan

zul je de ander zien staan

en overschrijd je je grenzen.

Ga dan op weg en schud van je af al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het licht

altijd je ogen gericht.

Dat zal je kracht zijn voor morgen.

Overstap van Sophia Jansen en Florie Egmond — gedicht, zegen en cadeau

Zingen: “Vrede wens ik je toe” - door combo
Vrede wens ik je toe,
liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden,
leef met zijn liefde,
Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe,
aandacht wens ik je toe,
dat er mensen zijn

met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe

Zingen: Opwekking 488 ( Hemelhoog 629 “De kracht van uw liefde” - door combo
Dankgebed — voorbede — stil gebed — gezamenlijk Onze Vader

Inzameling van de gaven - orgelspel

Zingen: Opwekking 733 ( Hemelhoog 617a) “10.000 redenen” - door combo
Zegen — beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief voér donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl



mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl




