
 

1 
 

ZONDAGSE NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE DRIEBERGEN 

 
Wijkgemeente Catharijne         Wijkgemeente  Immanuël 

Voorganger: Mw. Hanneke Willemse- Geschiere 
                             Pastoraal werker Bartiméus Doorn 
Ambtsdragers: Leo Blom en Jan Sinke 
Organist: Gerard Werdmuller von Elgg 
 
 

Zondag 23 juli 2023 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
THEMA VAN DE ZOMERDIENSTEN 2023 “IK BEN…..WIE BEN JIJ? 
 “IK BEN HET LICHT DER WERELD” 
 
INLEIDING 
De zomerdiensten op de RCN het Grote Bos beginnen deze zondag. Kerkdiensten met een mooie mengeling ontstaat 
tussen kerkgangers uit Driebergen en campinggasten. De diensten worden ook uitgezonden, met dank aan de 
vrijwilligers van Dalton en onze eigen beamisten. Uiteraard is er ook na deze openluchtdiensten (bij koud of nat weer 
binnen) gelegenheid tot ontmoeting en koffiedrinken. Neem dan de mokken in de ‘spijkerbroektasjes’ die we twee jaar 
geleden kregen ook weer mee van huis. Of uw eigen beker natuurlijk. 
Het thema voor de zomerdiensten is ‘Ik ben’. Het gaat dan steeds over de uitspraken van Jezus over Hemzelf, 
bijvoorbeeld “Ik ben het licht der wereld” en “Ik ben het brood des levens”. Allemaal manieren om het veelomvattende 
van zijn persoon en van zijn missie te omschrijven. “Ik ben”, dat refereert natuurlijk aan de hoogste naam van zijn Vader, 
JHWH, zoals Mozes deze te horen kreeg in de woestijn. Met die bekendmaking in Exodus beginnen we deze zondag en 
vanuit het Johannes-evangelie klinkt “Ik ben de goede Herder”. 
 
De openlucht kerkdiensten in het Grote Bos zijn via de gebruikelijke kanalen https://kerkdienstgemist.nl alle zondagen 

te volgen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en misschien een boom opzetten tussen de bomen, 

onder het genot van een kopje koffie/thee en voor de kinderen is er limonade. Vergeet u uw koffie/theebeker niet mee 

te nemen.  

  

Het Grote Bos – Doorn 

 

Protestantse Gemeente 

Driebergen – Rijsenburg 

 

https://kerkdienstgemist.nl/
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Orde van Dienst  
Pianospel 
Welkom door Eelco Stienstra ( parkmanager) 
Aansteken van de paaskaars 
Begroeting door de voorganger 
Lied | Liedboek 216:1 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
Gebed 
Lied | Psalm 27: 1 en 7 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de Heer en houd u onversaagd. 
Aandacht voor de kinderen 
Kinderlied | Hemelhoog 417:1 en 2 
Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand? 
 
Ze zeggen allemaal ‘Je kunt niks doen, 
je bent een oen’; 
ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, 
ik ben niets waard. 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, 
ik leer het nooit. 
Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg. 
’k Heb altijd pech, ik ga maar weg. 
 
Ik weet dat de Vader me kent. 
Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand. 
 
Ik snap alweer niks van die rare som, 
ik ben zo dom; 

m’n bloes zit onder de spaghettimix, 
ik kan ook niks. 
Al noemt de hele klas mij sacherijn, 
ik mag er zijn. 
Al zegt mijn broertje steeds ‘Wat stout ben jij’, 
God houdt van mij, God houdt van mij! 
DIENST VAN HET WOORD 
Lezing uit de Bijbel: Johannes 9: 1-7 
Lied | Liedboek 903: 1 en 3 
Zou ik niet van harte zingen 
Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen 
niets dan zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven 
niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
In het duister van de tijden 
ben ik nooit alleen geweest, 
want God gaf mij ten geleide 
op mijn wegen woord en Geest. 
Ja, de Heer doet mij geloven, 
Hij ontstak in mij het licht 
van het innerlijk gezicht, – 
dat zal dood noch duivel doven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
Overdenking 
Lied | Hemelhoog 629:1 en 2 
Heer, ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet, 
vind ik rust bij U. 
Want, Heer, ik heb ontdekt 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
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Heer, kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
 
 
BESLUIT VAN DE DIENST 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
Dank en voorbede 

De bloemen gaan deze zondag naar een campinggast. 
 
Collecte: GZB Opvanghuis voor mensen met een 
beperking in Malawi.       
      
Slotlied | Liedboek 423: 1 tot 3 
 
Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

Slotwoord 
Zegen           Pianospel 
 
DIACONAAL COLLECTEDOEL 23 juli 2023 
GZB: Opvanghuis voor mensen met een beperking: In 
Malawi worden mensen met een beperking vaak niet 
gezien of aan de kant gezet. Soms gaat het zo ver dat de 
familie niet eens voor hen wil zorgen. Ze worden vaak 
ook niet betrokken bij activiteiten binnen de kerk. 
Vooral het laatste is zorgwekkend, want juist binnen de 
kerkelijke gemeente moet oog en aandacht zijn voor 
kwetsbaren.  
Tidzalerana is een opvanghuis voor mensen met een 

beperking. Zij krijgen naast onderdak, begeleiding en 

verzorging ook dagelijks een Bijbelse boodschap mee. 

Iedere bewoner wordt waar mogelijk geholpen 

bepaalde vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze op den 

duur in een bepaalde vorm van levensonderhoud 

kunnen voorzien. Uw steun is van groot belang. 

Graag uw bijdrage of gift overmaken op de 
bankrekening van de Diaconie: NL47RABO 0385 2538 
18 o.v.v. collecte 23 juli  2023 
Inzameling van de gaven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Opvanghuis in Malawi 
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MEDEDELINGEN VAN DE WIJKGEMEENTES CATHARIJNE EN IMMANUEL 
 

 
VANAF ZONDAG 9 JULI ZIJN ER GEZAMENLIJKE VIERINGEN  “IN HET GROTE BOS”. 
Zes opeenvolgende diensten die de Wijkgemeente Catharijne en de Wijkgemeente Immanuël gezamenlijk houden met 
de bezoekers van het Grote Bos. De Grote Kerk en ’t Hoge Licht zijn dicht tijdens de diensten die in het Grote Bos 
gehouden worden! 
De openlucht kerkdiensten in het Grote Bos zijn via de gebruikelijke kanalen https://kerkdienstgemist.nl alle zondagen 
te volgen 
 
DE COLLECTE DOELEN IN DEZE VAKANTIEPERIODE ZIJN:  3x voor RCN Het Grote Bos en 3x voor PGD t,w,  
23 juli  Opvanghuis voor mensen met een beperking PGD 
30 juli  Steunfonds het vakantiebureau   RCN 
 6 augustus Christelijke Blindenbibliotheek   PGD 
13 augustus  Youth for Christ     RCN 
 
VOORGANGERS  en ORGANISTEN ZIJN: 
Zondag 23 juli  ds. Hanneke Willemse-Geschiere Gerard Werdmuller von Elgg 
Zondag 30 juli ds. Aleida de Hoog   Henk Strootman 
Zondag  6 aug ds. Aleida de Hoog   Piet de Vries 
Zondag 13 aug ds. Gerrit van Dijk.   Piet de Vries 
 
WIST U DAT …… 

 Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is de Grote Kerk open, u kunt luisteren naar; orgelmuziek, een 
kaarsje aansteken in de Gedachtenis, de stilte zoeken, een kopje thee drinken.  

 Elke vrijdag kunt u tussen 11.30 en 13.30 uur kunt u VERSE SOEP , voor één Euro, eten bij het Achterom, de Lei  

 In de zomermaanden, waarin er minder activiteiten in de gemeente zijn, zijn er ook weer PRINSHEERLIJK 
verwendagen met het thema “Mensen geven om mensen!” kosten  dag 2 € 20,-- en dag 3 € 15,-- 
- Woensdag 16 augustus thema “Muzikale Bingo en High tea”. 
- en dinsdag 12 september is het thema “Ja een reisje naar Parijs-rijs-rijs”. 
AANMELDEN  is noodzakelijk, dat kan ook voor losse dagen. Bij Ida van Duuren tel. 515793 of 06-13249834, 
idavanduuren@gmail.com of bij Mieke Nijenmanting tel. 0638063057, m.nijenmanting@ziggo.nl 

 Houden Pien en Klaas Allaart weer een paar keer open huis/tuin voor alleen gaanden. U bent van harte welkom 
op de zondagmiddag 23 juli en 20 augustus vanaf 14.30 uur. Voor vervoer kan worden gezorgd.  Pien en Klaas 
Allaart. W. Banninglaan 25. Tel. 0343-411092. 

 Het Kerkblad digitaal lezen? Dat kan via het adres: https://www.pgdriebergen.nl/kerknieuws/218-Rondomker. 
 
 
 
GEGEVENS WIJKPREDIKANTEN EN DE  VAKANTIEPERIODE: 
Ds. Gerrit van Dijk: is van 10  juli t/m 30 juli  met vakantie, voor dringende pastorale vragen en bijstand in wijkgemeente 
Catharijne,  kunt u een beroep doen op ds. Aleida de Hoog. 
Ds. Aleida de Hoog ds.aleidadehoog@kpnmail.nl  tel.: 030-7852218 / 06-21893914 Tel. spreekuur: maandag t/m vrijdag 
van 9.00 – 9.30 uur. 
Ds. Henk Reinders: van 17 juli t/m zondag 13 augustus. In dringende pastorale gevallen is ouderling pastoraat Jenny van 
Voornveld bereikbaar tel. 06 22835197 of jvvoornveld60@hotmail.com. Voor andere kerkelijke zaken kunt u contact 
opnemen met dhr. Carl Altena, 06 40681895 c.e.altena@mac.com  
Hester van Gurp:  hestervangurp@wgcatharijne.nl tel.:  06-44267373 bereikbaar op de vaste werkdag woensdag. 
Afwezig van 21- 29 juli i.v.m. zomerconferentie van New Wine. 
De Kerkenraden van de Protestantse Gemeente Driebergen wensen u een gezegende zondag en een goede week.  
Kopij voor de volgende gezamenlijke nieuwsbrief uiterlijk donderdag 27 juli naar nieuwsbrief@wijkgemeente-
immanuel-driebergen.nl of naar nieuwsbrief@wgcatharijne.nl 
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